
Thuiskomen in de 
kerk... een traject.  
Hoe kom je ergens thuis?  

Heel eenvoudig, eigenlijk door er 
af en toe te zijn. Door te proeven 
van wat er gebeurt en al doende 
meer en meer vertrouwd te 
raken. Daarom betrekken we op 
weg naar de Eerste Communie 
niet alleen de 
eerstecommunicanten maar ook 
hun ouders. 

Het communietraject verloopt in 
2 etappes 

1. Groeien in geloof oktober 
2025-maart 2026

2. Thuiskomen in de Eucharistie 
april 2026-juni 2026 

In de eerste etappe leggen we de 
focus op groeien in geloof. We 
voorzien in een laagdrempelig 
aanbod voor ouders en kinderen. 

Aan de gezinnen wordt 
bij aanvang een 
menukaart aangeboden 
met verschillende 
activiteiten. De gezinnen 
maken hieruit een keuze 
die bij hun past.  

Beste ouders,  

Overwegen jullie om je kind in te 
schrijven voor de Eerste 
Communie? Jullie zijn van harte 
welkom! 

Meer dan ooit is het geloof iets 
waar jullie in alle vrijheid voor 
kiezen. Een keuze om als gezin 
eens goed en rustig over na te 
denken. In het 
eerstecommunietraject, dat 
ongeveer 1 jaar duurt, zullen ook 
jullie als ouders actief betrokken 
worden. 

Willen jullie samen met je 
kind(eren) verder groeien in 
geloof? Zijn jullie van plan om de 
komende jaren verder kennis te 
maken met de Eucharistie en de 
plaatselijke 
geloofsgemeenschap? Dan gaan 
we heel graag met jullie op stap! 

Eerste Communie en 
Eucharistie 
Communie doen is een katholiek 
sacrament waarbij een kind voor 
het eerst de Heilige Communie 
ontvangt. Het brood dat tijdens 
de viering wordt gegeten is 
veranderd in het lichaam van 
Christus, we ontvangen Jezus 
zelf.  

Eind maart is er een 
beslissingsmoment waarbij de 
volgende vragen belangrijk zijn: 

Past de katholieke kerk bij ons 
en willen we als gezin verder 
groeien in geloof?  

Zijn we van plan om de komende 
jaren verder kennis te maken 
met de kerk en de 
geloofsgemeenschap en de 
activiteiten eromheen?  

Als het antwoord hierop ja is 
dan gaan we graag met jullie 
verder naar de tweede etappe. 



Thuiskomen in de 
Eucharistie.  
De kinderen krijgen speciale 
catechese lessen en een 
werkboek om zich voor te 
bereiden op de Communie en 
het sacrament te begrijpen. 
Deze lessen vinden plaats op 
de woensdagmiddag.  

In juni zal er dan een speciale 
communieviering in de 
Petruskerk zijn. Maar het is ook 
mogelijk om individueel in een 
van de dorpskerken de Eerste 
Communie te ontvangen tijdens 
de zondagse mis.  

Belangrijk:  
Ouders die geïnteresseerd zijn, 
kunnen voor verdere vragen of 
aanmelding contact opnemen 
met Sigrid Bouman

sigrid.bouman@outlook.com

06 18394110

Eerste Heilige 
Communie

St. Jozef Parochie

Kort samengevat, wanneer 
kiezen voor de Eerste 
Communie: 

• Het kind is gedoopt, of 
intentie om te laten dopen 

• Het kind kan de betekenis 
van de Communie 
begrijpen. 

• Het is een bewuste keuze 
van de ouders en het kind 
om te groeien in het 
katholieke geloof. 


